
In de naam van Allaah de Barmhartige de meest Genadevolle 

Aan alle Selefie jongeren in Nederland en België: 

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

Alle lof zij Allaah, en de prijzingen van Allaah en Zijn vredesgroetingen over Zijn profeet Mohammed. 

Voorts: 

Dit zijn  een aantal adviezen voor ons en jullie naar aanleiding van wat sommige broeders - moge 

Allaah hen leiden -hebben verspreid aan beproevingen en twijfels. 

 

Ten eerste: 

Wij adviseren onszelf en jullie om Allaah te vrezen, want het vrezen van Allaah is reden voor alle 

goedheid. Allaah zegt:  

نَا الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ات َّقُوا اللَّهَ   وَلَقَدْ وَصَّي ْ

En Wij hebben degenen die het boek hebben gekregen voor jullie en jullie geadviseerd,  

voorwaar vrees Allaah. 

Ten tweede:  

Wij adviseren onszelf en jullie om aan het Boek en de Soennah vast te houden. Hij - moge de 

prijzingen van Allaah en vredesgroetingen met hem zijn - heeft gezegd: 

‘Ik heb twee zaken aan jullie achtergelaten waardoor jullie niet zullen dwalen zolang jullie eraan 

vasthouden: het boek van Allaah en mijn Soennah.’ 

Ten derde: 

Wij adviseren onszelf en jullie om terug te keren naar de grote geleerden, om bij hen te studeren en 

hun te vragen in hetgene wat onduidelijk is. Allaah de Verhevene zegt: 

 فاَسْألَوُا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ 

Vraag de mensen van kennis indien jullie niet weten. 

O broeders, de laatste tijd zijn er bepaalde mensen naar voren gekomen die beweren selefies te zijn 

en praten in de naam van kennis in Nederland en België. Het is niet bekend dat iemand van hen ooit 

naar de geleerden is gereisd en bij hen heeft gestudeerd. Zij hebben verwarring veroorzaakt bij veel 

broeders en spreken slecht over de geleerden van de Soennah en daarom is het verplicht om tegen 

hen te waarschuwen.  



Zij verklaren de grote geleerde ‘Obayd al Jabiri, de shaykh ‘Abdarrahmaan al ‘Adani en shaykh 

‘Arafaat al Mohammadi tot innoveerders en beschuldigen hen van leugens en hizbiyyah. Ook 

beschuldigen zij de Selefie Stichting ‘Al Hoeda wa Noer’ te Rotterdam van hizbiyyah. Vaak 

verspreiden zij hun uitspraken d.m.v. een forum met de misleidende benaming ‘Hasanaat’ . In 

werkelijkheid zijn het slechts Shoeboehaat (twijfels) en mix tussen mannen en vrouwen in reacties en 

berichten. Shaykh ‘Obayd al Jabiri - moge Allaah hem beschermen - adviseert alle selefies in 

Nederland en Belgie om niet te schrijven op dit forum. Daarom adviseren wij alle selefies met 

datgene wat shaykh ‘Obayd al Jabiri - moge Allaah hem behouden - jullie heeft geadviseerd. 

Weet allen dat de grote geleerde Shaykh ‘Obayd al Jabiri een selefie is en de prijzingen van de 

geleerden voor hem zijn bekend. Shaykh ‘Abdarrahmaan al ‘Adani selefie is en de prijzingen van de 

geleerden voor hem zijn bekend. Shaykh ‘Abdellaah al-Boekhaarie  selefie is en de prijzingen van de 

geleerden voor hem zijn bekend. Shaykh ‘Arafaat al Mohammadi  selefie is en hij is geprezen door  

Shaykh ‘Obayd al Jabiri, Shaykh Mohammed ibn Haadi al Madkhali, Shaykh ‘Abdoellaah al Boekhaari 

en anderen van de geleerden. 

Wat betreft ‘Stichting Al Hoeda wa Noer’ en “Masjied as-Soennah” in Tilburg en andere bekende 

selefie plekken, daarin bevindt zich slechts duidelijke zuivere selefiyyah en er is geen moskee of 

stichting in Nederland en België, zover wij weten,  zoals hen in het contacteren van de grote 

geleerden en het terugkeren naar hen. 

Daarom adviseren wij deze jongeren om berouw te tonen en terug te keren naar de waarheid en wij 

waarschuwen onze selefie broeders voor hen en hun daden. Ook waarschuwen wij iedereen voor het 

schrijven of lezen op het ‘Hasanaat’ forum. Weet allen dat het niet hoort voor degene die niet eens 

de beginselen van de Arabische taal kent om een forum te openen, ook al noemt hij het een Selefie 

forum. 

Wij adviseren onszelf en jullie om kennis op te doen want het leven is kort en onze zondes zijn veel. 

Wij vragen Allaah om iedereen succes te schenken naar hetgene dat Hem tevreden stelt, en Allaah 

weet beter.  Moge de prijzingen van Allaah en zijn vredesgroetingen over Zijn profeet Mohammed 

zijn. 

Ondertekend door: 

Aboe ‘Abdillaah Bouchta 

Aboe Safouan Mohammed Haouli 

Aboe Ayyoub Mohammed Benamari 

Aboe youssef ‘Abdoelghafour Abarkan 

 

  

 

 



 

 


