
 

Profeet Hoed  

(‘Aleyhi salam) 
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Bron: www.understand-islam.net  



 

������������������������    ������������    �	
���
����	
���
����	
���
����	
���
���    ������
���������
���������
���������
���    

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 
 

 

 

 

 

 

 

Heb jij (Oh Mohammed) niet vernomen hoe 

jouw Heer de ‘Aad heeft behandeld? 

Van de stad Iram met zijn zuilen? 

Zoals nog nooit een gelijke is geschapen in die 

landen? 

(Soera al Fajr 6-8) 



Het volk van Profeet Hoed (‘Aleyhi 

salam) werden de ‘Aad genoemd. 

 

Ze woonden  

in al-Ahqaaf,   

een woestijn  

in Hadramout,  

Yemen. 

 

 

 

De ‘Aad  waren slecht  en 

hoogmoedig. 



 

Ze aanbaden andere goden naast 

Allaah en zij luisterden niet naar 

Zijn boodschappers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allah zond Hoed (‘aleyhi salam) om 

ze te vertellen alleen Allaah te 

aanbidden en alleen Allaah te 

danken. 

 

 

 

 

 

 



 

 

De 'Aad vertelden de Profeet 

Hoed ('aleyhi salam) dat ze niet 

zouden stoppen met het bidden 

tot hun goden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ze vertelden de profeet Hoed 

('aleyhi salam) dat hem iets ergs 

zou overkomen als hij niet zou 

stoppen met hen te gebieden hun 

goden te verlaten. 

 

 

 

 �                                  � 

 

 

Aanbid alleen 

Allaah! 

wij zullen onze 

goden niet 

verlaten 



Profeet Hoed ('aleyhi salam) zei 

tegen 'Aad dat ze Allaah om 

vergeving moesten vragen zodat 

Allaah hen regen zou schenken. 
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De 'Aad geloofden profeet Hoed 

('aleyhi salam) niet, omdat zij 

dachten dat hij geen bewijs had 

van Allaah. En zij dachten dat hun 

goden Profeet Hoed ('aleyhi 

salam) gek hadden had gemaakt. 

 

 

 

 

 

 



 

Profeet Hoed ('aleyhi salam) was 

niet bang voor de 'Aad. Hij 

vertelde hen dat hij zijn 

vertrouwen in Allaah,  

wie hun god is, legde.  

 

 

 

 

 

 

 



 

De 'Aad konden de Profeet Hoed 

('aleyhi salam) geen kwaad aan 

doen, omdat Allaah hem 

beschermde, maar dit veranderde 

hun gedachten niet. 

 

 

 

 

 

 



De 'Aad keken naar de lucht voor 

regen en werden verdrietig toen 

het niet regende. 

 

 

 

 



 

 

Op een dag kwam er een grote 

wolk en zij dachten dat het zou 

regenen. 

 

 

 

 



 

Het was geen regen, maar een 

sterke wind die bleef voor  

8 dagen en 7 nachten. 

 

 

 

 

 

 



 

Toen het voorbij was waren de 

mensen van 'Aad dood en hun 

huizen vernietigd. 

 

 

 

Vragen 



 

•  Wie was Hoed ('aleyhi salam)? 

• Wie waren de mensen van 'Aad? 

•  Waarom zond Allah de Profeet 

Hoed ('aleyhi salam) naar de 

mensen van 'Aad? 

• Waarom geloofden de mensen 

van 'Aad niet wat de Profeet 

Hoed ('aleyhi salam) niet? 

• Wat is er gebeurd met het volk 

van 'Aad? 

 


